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TER OVERDENKING 
 
 
Wijsheid   (bij Spreuken 8: 22-31) 
 
Wij inwoners van Nederland wonen in een van de rijkste landen van de wereld 
en kunnen ons leven in vrijheid zelf inrichten. 
 
Dagelijks horen wij via de nieuwsberichten wat zich in de wereld afspeelt en 
zien we beelden op TV, die soms voor veel onrust zorgt en mensen bang maakt 
voor een (dreigende) oorlog. 
 
De vraag is of wij alert genoeg zijn op de berichten die we ontvangen. Wat is 
waarheid en waar viert de leugen? Moeten wij waakzaam zijn op berichtgeving 
of op signalen die mogelijk onrust en tweespalt bezorgen? En waar kies je dan 
voor?  
 
Hoe luisteren wij naar de informatie die wij ontvangen: zijn deze inlichtingen 
zuiver of gekleurd? 
 
In Spreuken 8 lezen wij dat God zijn goedkeuring geeft aan mensen die 
luisteren naar de raad van de wijsheid. Wijsheid mag elk aspect van ons leven 
beïnvloeden en kunnen we daarmee  inzetten om de vrijheid te bewaken. 
 
Iedere dag mogen wij ons bewust zijn dat wij in vrijheid leven. Vrijheid mag je 
woorden geven en doorgeven aan ieder die wil luisteren. Met wijsheid en 
opmerkzaamheid mag je inspelen op wat er in de samenleving speelt.  
 
Wij mogen in ons gebed God vragen om wijsheid en inzicht voor onszelf en voor 
onze medemensen, om vrijheid te bewaken en te beschermen. Dat wij ons met 
wijsheid mogen inzetten om vrijheid te behouden en altijd zullen streven naar 
vrede en gerechtigheid. 
 
 Vrijheid is kostbaar, kwetsbaar  
 en niet vanzelfsprekend.  
 Vrijheid moet je koesteren.  
      Drs. Gerry Kasper-Holwerda 
  



KERKDIENSTEN   Hervormd Diever-Dwingeloo 
 
Zondag 4 mei  10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
     Dienst in Dwingeloo 
 
Zondag 11 mei  10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
     Dienst in Diever 
 
Zondag 18 mei  10.00 uur Dhr. J. Klop uit Zeewolde 
     Dienst in Dwingeloo 
 
Zondag 25 mei  10.00 uur Ds. D. Bargerbos  
     Dienst in Diever 
 
 
 
Alle diensten zijn, zoals altijd, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de komende diensten  
 
Onderstaande lezingen zijn door de Raad van Kerken aangedragen en 
opgenomen in het Oecumenisch Leesrooster. 
 
 Zondag 4 mei, 3e van Pasen, Misericordia Domini 
 Jeremia 32,36-41, Psalm 33,1-11, Lucas 24,35-48 
 
 Zondag 11 mei, 4e van Pasen, Jubilate 
 Numeri 27,12-23, Psalm 100, Johannes 10,22-30 
  
 Zondag 18 mei, 5e van Pasen, Cantate 
 Deuteronomium 6,1-9, Psalm 145,1-12, Johannes 13,31-35 
  
 Zondag 25 mei, 6e van Pasen, Rogate 
 Joël 2,21-27, Psalm 6, Johannes 14,23-29 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


VAN DE KERKENRAAD   
 
De Paaskaarsen 
In de viering van de paasnacht werd de nieuwe paaskaars de Pancratiuskerk 
binnengedragen onder het zingen van het lied ‘Als alles duister is, ontsteek dan 
een lichtend vuur dat nooit meer dooft’ (lied 598) en op de ochtend van Pasen 
in de Nicolaaskerk  terwijl we zongen ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ (Lied 
601). 
‘Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld’, zegt Jezus (Matteüs 
28:20). Dat betekent dat de paaskaars altijd brandt, omdat hij Christus’ 
aanwezigheid bij de vierende gemeente representeert In elke kerkdienst: op 
zondag, bij liturgische momenten door de week en bij uitvaarten. Tafelkaarsen, 
kaarsen in de kerstnacht, in de Paaswake- en gedachteniskaarsen bij een 
uitvaart worden aan het licht van de paaskaars aangestoken.  
` 
De Paaskaars in de Pancratiuskerk is voorzien van het wasreliëf  ‘Vredesduif’. 
De Griekse letters Chi (X) en Rho (P) zijn over elkaar geplaatst tot een 
monogram. Het zijn de eerste twee letters van de naam Christos wat ‘Gezalfde’ 
betekent. Daaronder is een witte duif (symbool van de heilige Geest) geplaatst 
die omringd wordt door een vlammende stralenkrans. Dit wasreliëf is afgeleid 
van het beroemde glas-in-lood raam in de Sint Pieterbasiliek te Rome wat door 
de Barokkunstenaar Bernini is vervaardigd.  
 
De Paaskaars in de Nicolaaskerk heeft het wasreliëf  ‘Ik ben de weg’. In zijn 
afscheidsrede zegt Jezus over zichzelf: “Ik ben de weg, de waarheid en het 
leven. Niemand komt tot Vader tenzij door Mij” (Johannes 14, 6). Als christenen 
mogen wij gezamenlijk de weg van Jezus volgen om uiteindelijk thuis te komen 
in het huis van de Vader (zon) waar “ruimte voor velen” is. (Johannes 14, 2). 
  
(Bronnen: PKN en Boca kaarsen).  
 
De kerkenraadsvergadering van 8 april 2025 
De kerkenraadsvergadering van 8 april werd geopend door ds. Daan Bargerbos 
met het voordragen van het gedicht bij Psalm 73 getiteld ‘De slechten gaat het 
goed’ van de dichter en schrijver Karel Eyman. Een aantal regels uitgelicht: 
‘Moet ik ze aanhoren met hun grote mond? Wat doet al hun poenig gedoe er 
eigenlijk toe? Zelfvoldaan zijn ze. Waar komt het op aan in het leven? Laat ik 
mij houden aan waar ik voor sta. En dan maar hopen dat God trots op mij kan 
zijn. Dat alleen wil ik maar zeggen’.  
Van de gemeente Westerveld ontvingen wij het verzoek om via onze 
geloofsgemeenschap en contacten in het dorp aandacht te vragen voor 
mantelzorgers en de z.g. mantelzorgapp. Daar geven wij graag gehoor aan. 
Inmiddels staat een bericht daarover op de website van onze kerk en worden 
er flyers met informatie verspreid.  



De Kerkenraad heeft een start gemaakt met de bespreking, in delen, van het 
beleidsplan 2023-2028. De Visie en Missie zijn nog steeds actueel, en goed 
verwoord. Er wordt slechts een kleine aanpassing aangebracht. In september 
bespreken het jaarplan 2025-2026.  
Een aantal kerkenraadsleden heeft een fijn jaargesprek gehad met onze 
kerkelijk werker drs. Gerry Kasper-Holwerda. Vanwege haar blessure, fysieke 
beperking, was de eerste periode niet zoals ze had gewild, maar nu gaat het 
weer goed en voelt Gerry zich helemaal op haar plaats. Velen van u hebben 
haar leren kennen en mogen verwelkomen, het bezoekwerk ligt haar na aan 
het hart. De kerkenraad is dan ook blij met haar enthousiaste, creatieve en 
gepassioneerde inzet voor onze gemeente!  
De vrijwilligersavonden waren zeer geslaagd! Dank aan Martha Pluim en 
Marjan Ike voor de fantastische organisatie! Overigens sluit Marjan zich aan bij 
de Oogstdienst commissie, de kerkenraad wenst haar heel veel succes. De 
diaconie bereidt momenteel de 80+ verjoarsvesite voor, die zal plaatsvinden op 
dinsdagochtend 13 mei in het Jan Thijs Seinenhof in Diever. Meer informatie 
daarover vindt u in dit kerkblad en op de website van onze kerk. Nu het Kick for 
Life project is afgerond, gaat er gecollecteerd worden voor het kerkasiel van de 
familie Babayants in Kampen.  
De app groep werkt aan de introductie van de Donkey Mobile app als 
communicatiemiddel voor onze gemeente. We kijken er naar uit, want de app 
zal het contact binnen de verschillende werkgroepen en tussen onze 
gemeenteleden vergemakkelijken. Goed nieuws: het college van 
kerkrentmeesters is verheugd dat Peter Klapwijk hen is komen versterken.  
De taakgroep Bezinning en Inspiratie kijkt met genoegen terug op de 
samenzang op weg naar Pasen, met Esther de Vos en Philine Coops. Fijn om 
met velen samen te zingen! Er staat weer een kerkreisje op het programma: op 
30 augustus bent u uitgenodigd voor een bezoek aan het klooster in Ter Apel.  
Op 1 juli is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist voor ambtsdragers 
en vrijwilligers die in hun functie werken met kwetsbare personen. Momenteel 
wordt er gewerkt aan het opstellen van een gedragscode en via de 
samenwerkende kerken in de Ring Zuid West en Midden-Drenthe zullen twee 
vertrouwenspersonen, een man en een vrouw, worden aangesteld.  
Tjitske Nieuwenhuis besloot deze wederom vruchtbare vergadering met het 
lezen van het gedicht ‘Zoals het licht ons elke morgen’ van Sytse de Vries 
(Liedboek, pagina 535).  
 
       Peter Sminia, scriba 
 
  
 
 
 
 
 



 Zoals het licht ons elke morgen 
 
 Zoals het licht 
 ons elke morgen nieuw verschijnt, 
 ons wekt en koestert met zijn stralen,- 
 Wek Gij God zo ook mij! 
 Zoals de zon geen dag ons in het donker laat,- 
 laat mij uw trouw ook nu weer dagen! 
 Schep doorgang 
 aan wat zorgen baart, 
 wat angst aanjaagt, 
 en zet mij 
 recht weer op mijn voeten; 
 niet moedeloos, 
 niet hopeloos verlamd, maar opgericht, 
 met opgeheven hoofd 
 tot U, 
 mijn Zon, 
 mijn dag, mijn licht! 
 
VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

  
CvK maanddoel mei 2025 
In mei starten we met het sparen voor een nieuw groot onderhoudsproject: het 
vervangen van het leiendak van de Nicolaaskerk. De Pancratiuskerk heeft 
recent een nieuw dak gekregen en staat er weer spic en span bij. Het leiendak 
van de Nicolaaskerk is echter ook op leeftijd. Vervanging is gelukkig nog niet 
op korte termijn nodig – we hopen dat de huidige leien nog ruim tien jaar 
meegaan. Maar voor die vervanging is wel veel geld nodig. We denken te 
kunnen putten uit diverse ‘monumentenpotjes’, maar zullen ook zelf een flinke 
bijdrage moeten doen.  Daarom denken we dat het verstandig is om op tijd te 
beginnen met sparen. Dit collectedoel zult u dus regelmatig zien terugkomen 
de komende jaren. 
Overigens: de Stichting Sint Nicolaaskerk uit Dwingeloo en de Stichting 
Vrienden van de Oude Kerk uit Diever ondersteunen ons bij het onderhouden 
van de kerkgebouwen, Wist u dat u ook donateur kunt worden van deze 
stichtingen? Of dat u deze stichtingen kunt opnemen in uw testament?  Van 
harte aanbevolen! 
 
Nieuw lid College van Kerkrentmeesters 
Het CvK is al geruime tijd onderbezet: met vier leden is het een hele opgaaf om 
alle taken naar behoren te vervullen. We zijn daarom erg blij dat Peter Klapwijk 
uit Diever zich bereid heeft verklaard om als kerkrentmeester aan te sluiten bij 
ons college. Heel fijn Peter: je bent zeer welkom! (Fraaie naam toch, ‘college 
van kerkrentmeesters’ – ook voor u, lezer, ligt er een mooie kans om lid te 



worden van onze club. Onze ballotage is niet te streng – onze vergaderingen 
zijn ook gezellig en af en toe drentstalig. We missen wel node vrouwelijke 
inbreng. Meldt u svp!) 
 
       George de Roo 
 
WERKGROEP BEZINNING EN INSPIRATIE 
    
Een bijzondere meditatie begeleid door Esther de Vos 
Op woensdag 14 mei vindt in het koor van de Pancratiuskerk te Diever een 
meditatieavond plaats, begeleid door Esther de Vos, zangeres en dirigente van 
de PancratiusCantorij. 
Esther: "We werken die avond met adem, lichaam en stem. In klankmeditaties 
gebruiken we onze eigen stem als ingang voor verstilling en stemmen met onze 
klank af op onszelf en op elkaar."  
Je bent van harte welkom in onze mooie eeuwenoude kerk. We beginnen om 
19.30 uur en het duurt ongeveer een uur. Na afloop is het mogelijk even na te 
praten onder het genot van een kopje thee.  
 
Als je interesse hebt kun je je opgeven bij: Immy Zuidema telefoon: 0521-
590089 en mail: immy.zuidema@home.nl of bij Jacomijn Coumou: telefoon: 
0521-593919 en mail: jacominacoumou@gmail.com 

Kosten: vrijwillige bijdrage  
 
Woensdag 11 juni wordt er in Dwingeloo een loopmeditatie georganiseerd aan 
het eind van de middag. Nadere informatie volgt nog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:immy.zuidema@home.nl
mailto:jacominacoumou@gmail.com


VAN DE DIACONIE 
 
Twee geslaagde vrijwilligersavonden in onze kerken 
In beide kerken zijn onlangs prachtige vrijwilligersavonden gehouden, die druk 
bezocht werden. Wat was het fijn om zoveel betrokkenheid te zien! 

 
Onder het genot van koffie 
en thee, met heerlijk 
zelfgebakken cake van 
onze eigen vrijwilligers, 
begon de avond in een 
warme en gezellige sfeer. 
Later op de avond was er 
ook nog een hapje – 
liefdevol bereid door 
vrijwilligers – en natuurlijk 
een drankje om het geheel 
compleet te maken. 
De muzikale omlijsting 
werd verzorgd door 
Harmen Kooistra en het 

muzikale duo Hendrik en Margarethe Vellekoop o.a. met een zelfgeschreven 
lied. Hun bijdrage gaf de avond een extra feestelijk tintje en zorgde voor veel 
sfeer. 
Er was volop gelegenheid voor ontmoeting en gesprekken: een waardevol 
moment van verbinding met elkaar. Als hoogtepunt zorgde Hans Ike voor veel 
gelach en plezier met een 
hilarische ‘rariteitenquiz’, 
waarbij zowel kennis als 
humor centraal stonden. 
Het waren avonden van 
eenheid en verbondenheid, 
waarin we als 
gemeenschap konden 
vieren wat ons 
samenbrengt: het geloof, de 
inzet voor de ander, en de 
kracht van samen zijn. Een 
hartelijk dankjewel aan 
iedereen die deze avonden 
mogelijk heeft gemaakt! 
 
      Marjan Ike en Martha Pluim 
 
 



Het vrijwilligerslied van Henk Vellekoop 
 
 De vrijwilliger 
 
 In Diever en in Dwingeloo, is kwaliteit dat zie je zo, 
 Dat krijg je hier zo maar cadeau, vrijwilligers, 
      
 Ze staan voor alle klussen klaar, je ziet ze hier je ziet ze daar, 
 Jij bent er bij, dus roep nu maar: vrijwilliger!! 
        
 Commissie hier, commissie daar, vergaderingen met elkaar, 
 Het kost je uren, dat is waar, vrijwilliger, vrijwilliger, 
       
 Het is hard werken maar ook fijn, we doen het om één kerk te zijn, 
  Zo zingen wij blij ons refrein, vrijwilliger, vrijwilliger 
  
 Refrein 
 La la la    la la la    Lai la la    lai la la    La la la    la la la    la 
 La la la    la la la    Lal la la    lai la la    La la la    la la la    la   
 
 

Uitnodiging Verjaorsvesite 80 +   
 

Dinsdag 13 mei 2025 van 10.00 tot 12.00 uur in Jan Thijs Seinenhof 
 

Bent u 80+ en net jarig geweest of moet u nog jarig worden? De Diaconie van 
de Pancratiuskerk nodigt alle Dievenaren van 80 jaar en ouder uit dit samen in 
Jan Thijs Seinenhof te vieren met een ‘Verjaorsvesite 80+’.   
 
Het wordt een gezellige morgen met koffie en wat lekkers en daarna een hapje 
en een drankje. Ter verhoging van de feestelijkheid zullen Ds.  Daan Bargerbos 
en Mw. Drs. Gerry Kasper van de partij zijn en zorgen voor een muzikale 
omlijsting.  
Iedereen is welkom, niet alleen kerkleden maar alle oudere dorpsgenoten. Want 
wij willen niet alleen een kerk zijn in het dorp maar vooral ook vóór het dorp.  
Om zoveel mogelijk 80+ers te bereiken is uw hulp nodig. Geef deze ‘vesite’ ook 
door aan vrienden , kennissen, buren… 
 
Wel is het goed dat de verjaardagsgasten zich even aanmelden, vooral 
met het oog op de boodschappen.  
 
Uiterste datum daarvoor is woensdag 7 mei!  
Aanmelden kan bij Ina Grit, 06-34863537, Willie Klaassen, 06-13811649 en 
Marjan Ike, 06-54995884. 



  
Jan Thijs Seinenhof – zaal Hofplein. Adres: De Wijert 59, Diever. (kies de 

glazen deur rechts van hoofdingang)  
 
Lichtjesavond in november – Glazen potjes gevraagd 
Ook dit jaar wordt er in november in zowel Diever als Dwingeloo weer een 
Lichtjesavond georganiseerd. Deze vindt plaats op de vrijdagavond 
voorafgaand op Gedachtenisdienst. Een belangrijk onderdeel van deze avond 
is het herdenken van dierbaren in een sfeer van licht en verbondenheid. We 
willen u daarom alvast vriendelijk vragen om lege glazen potjes te bewaren. In 
het kerkblad van oktober volgt meer informatie over de invulling van de 
Lichtjesavond. 
Hartelijk dank voor het meedenken en verzamelen! 
 
Graag doen we kort verslag over Kick4life  
Het is alweer bijna een jaar geleden dat we vanuit de Diaconie van beide 
kerken, de Brug-es kerk en de Nicolaaskerk/Pancratius kerk, geld en 
sportkleding inzamelden voor Kick4Life in Maseru Lesotho. 
In de afgelopen jaren logeerde Wim Klaassen tijdens zijn werk in Lesotho 
zoveel mogelijk in het gasthuis van Kick4Life in Maseru.  Als 
liefdadigheidsinstelling en sociale onderneming zet deze organisatie zich in om 
de levens van kwetsbare jongeren in Lesotho te veranderen, zodat deze 
jongeren uitzicht hebben op een goede toekomst. Sport, schoolgang en verdere 
studie helpt daarbij enorm. Het gasthuis is een belangrijke inkomstenbronnen 
voor Kick4Life. 
In onze contacten met de leiding van Kick4Life is gevraagd of van de  financiële 
ondersteuning vanuit de Diaconie, kind/jeugdsportkleding gekocht kan worden 
in Nederland. Het lukt bijna niet om dit in Lesotho te krijgen omdat het een zeer 
arm land is. Dit hebben we gedaan, we verzamelden en kochten sportkleding, 
voetbalschoenen en voetballen, al met al vier grote verhuisdozen vol. Om de 
kosten voor verzending te beperken hebben in overleg met één van de 
grondleggers van Kick4Life, Steve Fleming in Engeland, in februari deze 
persoonlijk naar hem toegebracht. Steve Fleming reisde een week later zelf 
naar Lesotho en kon alvast een gedeelte van de sportkleding meenemen. We 



ontvingen een aantal fotootjes met enthousiaste blije gezichten. Deze week 
nam Steve op zijn reis naar Spanje een tweede deel mee om door te geven aan 
medewerkers van Kick4Live die hij  tijdens een Event zou ontmoeten. Wat ons 
daarbij vooral verraste is dat Kick4Live in Madrid een Laureus Word Sports 
Awards 2025 heeft gewonnen: “Sport for Good”. Een prachtig YouTube filmpje 
geeft de feestelijke uitreiking van de Laureus onderscheiding weer. 
https://youtu.be/WuRvFkxlYLg?si=rbXO9E2_ZEBYGTh0 
We houden contact met Kick4Life en hopen te zijner tijd weer van hen te horen.  
 
     Namens de Diaconie, Willie Klaassen 
 
Deelname aan het Kerkasiel in de Open Hof, Kampen, April 2025 
De afgelopen maand hebben we vanuit de BrugEs kerk en de Nicolaakerk/ 
Pancratiuskerk weer deelgenomen aan het Kerkasiel in de Open Hof in 
Kampen. Ook vanuit de Clemens kerk is men regelmatig aanwezig. De wake 
en viering is 24/7 en dient om de vluchtelingenfamilie Babayants door de 
kerken een veilig onderkomen te bieden. De familie, ouders en 3 kinderen, 
wonen al vanaf November 2024 in de Open Hof. De doorgaande vieringen 
hebben allerlei vormen, er wordt een liturgie gevolgd, soms met begeleiding 
van koren of muzikanten en vaak met ruimte voor persoonlijke inbreng. Zoals 
altijd en telkens opnieuw wordt de kaars, het licht, doorgegeven aan de 
volgende voorganger .      
Op 9 maart ging Mark de Jager voor in de avond viering, deelnemers waren 
katechisanten en senioren uit onze gemeenten. We verdiepten ons in de 
gebeden: het avondgebed-de lofzang van Simeon, zó van toepassing in deze 
late bijeenkomst van 20-22 uur. Bij het ochtendgebed baden we de Lofzang 
van Maria en van Zacharias. We dachten na over Dietrich Bonhoeffer, een 
belangrijk theoloog in zijn worsteling met het Nazi regime en die tenslotte 
vermoord werd in een concentratiekamp.  
Tijdens de veertigdagentijd, op 4 april, woonden wij een ingetogen viering 
rond de kruisstaties bij. De viering werd geleid door de voorganger, samen 
met een groep gemeenteleden, van de protestantse gemeente ‘De Inham’ uit 
Hoogland. Elk gemeentelid gaf een persoonlijke toelichting bij een van de 
kruisstaties – uitgebeeld in een serie schetsen, gevolgd door een lied, stilte en 
bezinning. 
Op 16 april was er een indrukwekkend concert van conservatorium studenten 
met een koor die verschillende eigen en bekende liederen. Voorafgaand 
hadden de studenten uitgebreid contact gehad met de familie over de keuze 
van de liederen die hen veel steun geven. In het concert werd dit op een 
ontroerende en persoonlijke wijze opgedragen aan de familie die in de dienst 
aanwezig was.  
In de hal van de Open Hof hangt een kaart van Nederland, waarop te zien is 
waar de bezoekers aan het kerkasiel vandaan komen. En dat is uit heel 
Nederland! Van Zeeuws-Vlaanderen tot Vlieland, van Limburg tot de Kop van 
Noord-Holland! En zelfs uit de landen om ons heen.  

https://youtu.be/WuRvFkxlYLg?si=rbXO9E2_ZEBYGTh0


 
Het is ontroerend dat ondersteuning voor het kerkasiel uit alle windrichtingen 
komt: een kring van mensen staat om de familie Babayants heen. In de kerken 
hangt een lijst waarop u zich kunt aanmelden voor deelname. 
        
    Namens Bezoekers aan het kerkasiel 
 
Contactpersonen:  
Wim Klaassen,  06 21298150 en Peter Sminia, 06 19796913. 
 
COLLECTEN 
  

Opbrengst collectes via collectezakken en de GIVT-app.  
 

Zondag  Diaconie*  Kerkr.  3e col.  Doelen  

30 maart € 115,40 € 90,70   D: Diaconaal Westerveld 
K: Energiekosten 

 6 april € 103,95 € 85,95  € 65,50 D: Kerk in Actie Golfstaten 
K: Cantorij 
3e: PKN Kerkmuziek 

13 april € 264,- € 89,35   D: Chagos 
K: Cantorij 

17 april € 116,05 
 

  D: Diaconaal Fonds Westerveld 

20 april € 336,05 € 91,15  D: Kerk in Actie Paascollecte 
K: Cantorij 

  

* inclusief giften via de bankrekening.  

 
 
U kunt de collectes voor de diaconie overmaken op  de 
rekening van de diaconie: Diac. Herv. gem. Diever-
Dwingeloo NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding 
van “Collecte Diaconie”.  
De bijdrage voor de kerkrentmeesters collecte kunt u 
overmaken op de bankrekening van het college van 
kerkrentmeesters:     CVK Herv. Gem. Diever-Dwingeloo  
NL94 RABO 0373 7184 11 onder vermelding van 
“Collecte CVK”.   Als u uw gift wilt geven via de GIVT-app, scan dan de QR-
code met uw smartphone, hierbij is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e voor 
de kerkrentmeesters. U kunt ook een 3e collecte toevoegen voor de 
uitgangscollecte. Natuurlijk kunt u uw gift ook in de collectezak in de kerk 
geven.  
 
 



 
Zondag 4 mei: gezamenlijk project Chagos 
Vorige maand heeft u in de dienst kunnen luisteren naar de laatste informatie 
van dit project, verteld door de heer Linstra. Hij vertelde hoe het project is 
ontstaan en hoe het nu loopt. Het tweejaarlijkse project van de diaconieën van 
de Brug-Es kerk, de Kapel Eben-Haëzer, de Pancratiuskerk en de 
Nicolaaskerk: het Endulen ziekenhuis in Tanzania, een ziekenhuis, bedoeld 
voor de meer dan 90.000 leden van de Masai-stam, die anders van elke 
medische hulp verstoken zijn. Het ziekenhuis richt zich in het bijzonder op 
behandeling van TBC en AIDS, en moeder en kind begeleiding. Zij probeert de 
grote kindersterfte door ondervoeding en onderkoeling te voorkomen. Een grote 
groep dames in Assen houdt zich bezig met het breien van babymutsjes en 
sokjes om deze met regelmaat naar het ziekenhuis te sturen. Op de website 
van Stichting Chagos vindt u actuele informatie. https://stichtingchagos.nl/ 
 
Uitgangscollecte: Noodhulp Kerk in Actie: Noodhulp aan vluchtelingen 
uit Soedan 
In april 2023 brak een burgeroorlog uit in Soedan. Vele tienduizenden mensen 
zijn omgekomen. Sommige bronnen schatten dat er 150.000 doden zijn. Zeker 
25 miljoen mensen kunnen met moeite iedere dag overleven. Meer dan 12 
miljoen Soedanezen zijn op de vlucht in eigen land en 2 miljoen zijn het 
buitenland gevlucht. Via haar internationale (kerkelijke) netwerk biedt Kerk in 
Actie hulp aan vluchtelingen in Soedan en buurland Zuid-Soedan en Ethiopië. 
Vluchtelingen ontvangen landbouwmaterialen, schoon drinkwater, 
keukengerei, zeep en wasmiddel. Op opvanglocaties kunnen kinderen sport, 
spel, onderwijs en traumahulp krijgen. Ouders krijgen voorlichting over de 
risico’s die hun kinderen lopen op misbruik en mensenhandel. 
 
Zondag 11 mei: Voedselbank Westerveld 
De Voedselbank Westerveld vormt samen met de voedselbanken van Meppel 
en Hoogeveen de Voedselbank Zuid West Drenthe. Het uitgiftepunt van de 
voedselpakketten bevindt zich in Havelte. De klanten, die tevoren uitvoerig 
gescreend worden, krijgen altijd tijdelijk hulp. Zij ontvangen om de 2 weken een 
pakket. De grootste hoeveelheid voedsel daarvoor wordt verkregen vanuit het 
regionale distributiecentrum in Meppel. Die hoeveelheid wordt zodanig uit eigen 
voorraad van de voedselbank Westerveld aangevuld dat uit een pakket een 
aantal complete maaltijden kan worden bereid. Die eigen voorraad is er dankzij 
inzamelingen die onder meer door de kerken in Westerveld worden gehouden. 
In december wordt er samen met de supermarkten een grote inzamelingsactie 
georganiseerd in de 4 grote dorpen van Westerveld. Daarnaast zijn financiële 
giften bijzonder welkom. Die worden o.a. gebruikt voor de vaste lasten zoals de 
apparatuur, de vriezers en koeling, transportkosten en onderhoud.  
 
Zondag 18 mei: PKN Missionair werk Jongeren 



Elke dag brengen jongeren er uren op door: sociale media. Dus als je ze wilt 
bereiken met de boodschap van geloof, hoop en liefde moet je daar zijn. 
Daarom werkt de Protestantse Kerk samen met diverse christelijke online 
platformen waar jongeren via social media makkelijk terecht kunnen komen. 
Hier kunnen ze inspirerende en verdiepende video’s bekijken waar bijvoorbeeld 
identificatiefiguren en rolmodellen vertellen wat het christelijk geloof voor hen 
betekent. Een eigentijdse manier om jongeren vast te houden.  
 
Zondag 25 mei: Kledingbank Westerveld 
De Kledingbank Westerveld, met een winkel in dorpshuis Over Entinghe in 
Dwingeloo, draait volledig op vrijwilligers. Personeelskosten zijn er dus niet, 
maar er worden natuurlijk wel andere kosten gemaakt, zoals de kosten om de 
winkel draaiende te houden. De kledingwinkel is meer dan alleen kledinguitgifte. 
De kledingwinkel is ook een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is aan 
de koffietafel. Waar mensen tot rust kunnen komen, met elkaar kunnen praten 
en elkaar kunnen helpen.  
Mensen met een iets ruimere beurs zijn ook welkom, er zijn mooie items voor 
weinig geld vinden. Met deze opbrengst kan weer nieuw ondergoed en sokken 
aangeschaft worden. Het is ook uitgiftepunt van gratis menstruatieproducten.   
Bij de Tweede Kans Kledingwinkel wordt gewerkt met Raad & Daad Werkelijk 
Westerveld. Er wordt hulp aangeboden bij het aanvragen van en bemiddelen 
voor bijdragen vanuit het Nationaal Fonds Kinderhulp en Jeugd Fonds Sport en 
Cultuur. Verder kan Raad en Daad bijstaan bij invullen van formulieren, 
belastingaangiftes en schuldhulpverlening.  
 
Melding van ziekte en overlijden 
We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden 
of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door 
te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de kerkenraad, zodat we 
er aandacht aan kunnen besteden. 
 
Vervoer Diever-Dwingeloo 
Wanneer u graag naar de kerk zou willen, maar dat lukt niet omdat u minder 
mobiel bent, dan halen we u graag en brengen u natuurlijk weer thuis! Het kan 
naar de kerk in Diever en ook naar de kerk in Dwingeloo! Laat het ons weten, u 
kunt bellen met Martha Pluim, mobiel 06 55255122. 
 
BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES 
 
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 21 mei 2025 inleveren bij email: 
kerkblad@hervormddieverdwingeloo.nl 
De volgende Samenspraak verschijnt op: 30 mei, 4 juli  en 5 september 2025. 
 
 
 



 
 
AGENDA 
 

Datum  Tijdstip Activiteit 

6 mei  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk 

7 mei   10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk 

9 mei   10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

13 mei  10.00-12.00 Verjaorsvesite 80 +   J.T. Seinenhof 

13 mei  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk 

14 mei  19.30  Meditatieavond, Pancratiuskerk 

20 mei  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk 

21 mei   10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk 

23 mei  10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

27 mei  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Bijbelleesrooster 
 

donderdag 1 mei Deuteronomium 18,1-8 

vrijdag 2 mei Deuteronomium 18,9-22 

zaterdag 3 mei Johannes 10,1-10 

zondag 4 mei Johannes 10,11-21 

maandag 5 mei Johannes 10,22-30 

dinsdag 6 mei Johannes 10,31-42 

woensdag 7 mei Psalm 100 

donderdag 8 mei Johannes 4,1-26 

vrijdag 9 mei Johannes 4.27-42 

zaterdag 10 mei Johannes 4,43-54 

zondag 11 mei Johannes 5,1-13 

maandag 12 mei Johannes 5,14-29 

dinsdag 13 mei Johannes 5,30-47 

woensdag 14 mei Handelingen 15,36–16,10 

donderdag 15 mei Handelingen 16,11-24 

vrijdag 16 mei Handelingen 16,25-34 

zaterdag 17 mei Handelingen 16,35-40 

zondag 18 mei Psalm 71 

maandag 19 mei Johannes 8,1-11 

dinsdag 20 mei Johannes 8,12-24 

woensdag 21 mei Johannes 8,25-36 

donderdag 22 mei Johannes 8,37-47 

vrijdag 23 mei Johannes 8,48-59 

zaterdag 24 mei Johannes 9,1-12 

zondag 25 mei Johannes 9,13-23 

maandag 26 mei Johannes 9,24-41 

dinsdag 27 mei Psalm 56 

woensdag 28 mei Psalm 110 

donderdag 29 mei Lucas 24,36-53 

vrijdag 30 mei Psalm 108 

zaterdag 31 mei Handelingen 17,1-15 

 
 
 
 


